
Alexander Solsjenitsjin 1918 – 2008

1918 geboren in Kislovodsk, Noordelijke Kaukasus 
1941 wiskundige
1945 veroordeeld tot acht jaar werkkamp
1953 verbannen

In Oezbekistan aan tumor behandeld, waarop 
zijn roman ’Het Kankerpaviljoen’ is gebaseerd.

1956 gerehabiliteerd

1962 ‘Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj’



Alexander Solsjenitsjin 1918 – 2008

‘De Goelag Archipel’
in 1958-1968 als samizdat uitgegeven

1970 Nobelprijs van de Literatuur
1973 uitgegeven in Parijs

1974 Gearresteerd
1976 uitgewezen via Zwitserland naar VS

1990 Gorbatsjov: vrijgave
1994 Russisch staatsburgerschap terug en terug in Rusland 
1994 Orde van Sint-Andreas de Eerstgeroepene: geweigerd
1998 Russische Academie van Wetenschappen: 

Gouden Lomonosov-medaille; wel geaccepteerd
2007 Poetin: Staatsprijs van de Russische Federatie
2008 Medvedev stuurt condoleances



Anne Applebaum: GOELAG: een geschiedenis 
2003
Goelag organisatie vanaf Lenin
Solovetsky Gevangenkamp
Aanleg van het Witte Zee kanaal
De Grote Zuiveringen
Tweede Wereldoorlog
Vervolg na dood van Stalin tot de sluiting in de 80er jaren



Litouwen, 
Vilnius



Litouwen, Vilnius



Litouwen, Vilnius



Litouwen, Druskininkai
135 km van Vilnius, 
vlakbij de grens met Wit-Rusland,
ligt het USSR beeldenpark 
museum
Gruto parkas.



Litouwen, Vilnius 
Museum van Bezetting en Vrijheidstrijd , voorheen KGB / KGB Gevangenis

Totaal aantal doden:

gedurende Sovjet
bezetting 1940-41, 1944-90:

406.500 doden

gedurende Nazi Duitsland 
bezetting 1941-1944:

329.500 doden

Totaal:
736.000 doden



Sint Petersburg aan de Neva

• Hermitage
• Admiraliteit
• Isaac kathedraal
• Petrus en Paulus kathedraal

graven van de Romanov’s



Leningrad
- 1941 Beleg door Nazi Duitsland

gedurende 872 dagen, 
meer dan miljoen doden



MEMORIAL,
Is het ‘gedoogde’ onderzoeksinstituut 
naar de Goelag terreur.

Sint Petersburg
Memorial in achterafbuurten
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IN DIT HUIS
VAN 1932 TOT 1943
WOONDE EN WERKTE

OLGA
FEODOROVNA

BERGHOLZ

Sint Petersburg
- Memorial



Sint Petersburg
- Anna Achmatova

Anna Achmatova Museum
In haar vroegere collectieve woning in 

Leningrad / Sint Petersburg
‘haar mantel hangt nog aan de kapstok’

Nathan Altman (1889-1970)
portret Anna Achmatova, 1914

St Petersburg, Russisch 
Staatsmuseum



IN PLAATS VAN EEN VOORWOORD
In de vreselijke jaren van de Jezjov-terreur bracht ik zeventien maanden door in de rijen voor de 
gevangenis in Leningrad. 
Op een keer herkende iemand mij. 
Een vrouw met  blauwe lippen, die achter mij stond en die mijn naam daar natuurlijk nog nooit had 
gehoord, 
ontwaakte op dat moment uit de verstarring waarin we allemaal verkeerden en fluisterde in mijn oor 
(iedereen fluisterde daar):
- Kunt u dit beschrijven?
En ik zei:
- Ja, dat kan ik.
Toen gleed er een spoor van een glimlach over wat ooit haar gezicht was geweest.
1 april 1957, Leningrad

EN IK BID NIET NAAR HET NOORDEN
EN OVER ALLEN

WIE STAAT MET MIJ
OP DE KOUDE GROND

EN IN JULI IS HET HEET
ONDER DE RODE, BLINDE MUUR





Belomorsk Kanaal
Oostzee-Wittezee kanaal

Het kanaal is 227 km lang, 
waarvan 48 km uit graniet 

gehakt, het bevat 19 sluizen met 
een hoogte verschil van 103 

meter



Belomorsk Kanaal
Oostzee-Wittezee kanaal



In 22 maanden door 
dwangarbeiders, 

met name ook van de 
Solovetsky Eilanden, 

gegraven in het 
eerste 5 jarenplan 

van de nieuwe 
Sovjet Unie.

Op 22 augustus 1933 
door Stalin geopend.

Uitvoerder Naftaly Frenkel (r)
Matvei Berman, Hfd Gulag (m)

Afanasev, hfd Zd deel (2de l)

Belomorsk
Kanaal



Solovetsky Eilanden, liggen in de Witte Zee onder de poolcirkel



Solovky Kremlin, 
waarbinnen het Kirillo-Belozerskiklooster; UNESCO Wereld erfgoed. 



Gesticht in de 1436
In 16de en 17de eeuw Russisch Orthodox hoofdklooster
1920 Sovjet machtsovername en sluiting 
1923 S.L.O.N.
1923 brand verwoest
1939 Einde Goelag kamp en weer in ere hersteld als klooster

Solovky Kremlin, Kirillo-Belozerskiklooster



Solovetsky Eilanden, 
Hemelvaartklooster, 
“strafkamp”
tevens vuurtoren ‘op de heuvel’



De Weerman Aleksej Feodosjevitsj Vangenhejm

Januari 1930 gearresteerd, 
opgesloten in Loebjanka gevangenis in Moskou

Mei 1930 op transport naar SLON 
‘Solovetsky Kamp voor Speciale Doeleinden’

Juni 1934 aankomst op Solovetsky.

‘Grote meester, beste vriend, lieve kameraad Stalin,
Het verleden is voor eeuwig gedaan!
Wij zijn altijd pal bij de bolsjewieken blijven staan,
Onze arbeiderstrots heeft niets gemeen met vroeger, maar is nu hoog verheven.
Steeds mooier en steeds rijker wordt ons leven,.
We willen werken zo hard als dat kan, zo goed als dat kan vervullen onze taken.
Kameraad Stalin! Jij zorgde ervoor ons land onoverwinnelijk te maken.’



De Weerman Aleksej Feodosjevitsj Vangenhejm
Januari 1930 gearresteerd en opgesloten in Loebjanka gevangenis in Moskou
Mei 1930 op transport naar SLON 
‘Solovetsky Kamp voor Speciale Doeleinden’
Juni 1934 aankomst op Solovetsky.

Oktober 1937 1111 gedetineerden naar Kem, Karelië, Sandermokh:



Karelië, Sandermokh



Sint Sophia Kathedraal
gebouwd tussen 1568 en 1570 
onder persoonlijke supervisie
van Tsaar Ivan de Verschrikkelijke.

Vologda.



Varlam Tikhonovich Shalamov (18 juni 1907 – 17 januari 1982), 
Russisch schrijver, dichter, journalist en Goelag overlever. 

Vologda, Shalamov Museum



Sjalamov 1907 - 1982

Rechtenstudie in Moskou 
Trotski-sympathie 
1929 gearresteerd
1929-1932 1ste veroordeling en voor drie jaar verbannen naar de Goelag. 

1932 terug in Moskou
1934 – 1937 journalist.
1937 ’de Grote Zuivering’: gearresteerd vanwege Trotskisme
1937-1942 2de veroordeling
1943-1951 3de veroordeling

17 jaar in de ‘kampen des doods’ van Kolyma

In 1946, meer dood dan levend, medisch assistent in gevangenschap, vrijlating in 1953. 



Sjalamov 1907 - 1982

1953 terug naar Europees Rusland. 

Vanaf 1954 serie korte verhalen: ‘Berichten uit Kolyma’. 

1956 rehabilitatie door Chroesjtsjov

1960 uitgave in het Westen in Engelse vertaling. 

1987 uitgave in het Russisch in de Sovjet Unie
The Kolyma Verhalen

worden beschouwd als
Shalamov’s meesterwerk
over de beschrijving van 

het leven in de 
werkkampen.



Shalamov, ‘Berichten uit Kolyma’. 


